
O mijn Heer, 
schenk hun genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.

 رَّبِّ ارحْمَْهمَُا
َّياَنيِ صَغيِراً كمََا ربَ

Rabbi rhamhoemaa kamaa 
rabbayaanie saghieran

Koran: soera 17, aya 24


